
“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en
onder lasten gebukt, 

en Ik zal u rust en verlichting schenken.”
 (Matheus. 11,28)

 Waar kan ik tot mijzelf komen, op adem komen en alle zorgen
loslaten? 

Dit kan in de kerk op de vrijdagavond van Barmhartigheid;
een avond van stilte en Eucharistische aanbidding. 

Gun jezelf deze maandelijkse mini retraite. 
Jezus zelf nodigt ons uit:




gewoon bij God zijn en onze
geest laten rusten bij Hem. 
Je hoeft en moet er niks. 

Iedereen is van harte welkom. 
Bij de Aanbidding kan je het
volle uur blijven, maar even
gaan zitten is ook prima. 




Praktische informatie
19.00 - 19.45 uur: Eucharistieviering 

19.45 - 21.00 uur: Stille Aanbidding (je kan zo kort of lang blijven als je wilt, vrij in- en uitloop)

20.00 - 20.45 uur: Gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening (biecht) te ontvangen.

Vrijdagavonden van Barmhartigheid

Parochie H. Augustinus | Sint Willibrorduskerk (Kerkstraat 77, Wassenaar)|
elke laatste vrijdag van de maand




Avonden van 
stilte, rust en bezinning

Data 2023
26 mei
30 juni 

29 september 
27 oktober 

24 november  

Zoek je meditatie, wellness & mindfulness
in je eigen RK Kerk?

Probeer het eens uit! 
Het is gegarandeerd

heilzaam.

Eucharistische
Aanbidding is...


